
Matteüs 7:25
“De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het 

huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”

Opdracht: 

Neem een vol waterpistool en ga op de aangewezen plaats 
staan.

Probeer de kleine huisjes om te schieten! 

Als het huis niet stevig vast staat, valt het om….

Vragen om door te praten:

1. Heb jij wel eens een echte storm meegemaakt?

2. Wat betekent het als we zeggen 
‘we maken stormen mee in ons leven’?


